
Tijdschrift van de Heemkundige Kring
Vierendertigste jaargang - Trimestrieel tijdschrift - September 2019

Verantwoordelijke uitgever: Jean-Paul De Loecker, Dorpsstraat 67, 1755 Gooik

125125
GooikGooik



INHOUD

WOORD VOORAF - Jean-Paul De Loecker                                      4

IN EN OM DE KRING - Jean-Paul De Loecker                                 5

50 jAAR SINt-MAARtENSGIlDE                                               11
Van Huizingen naar Gooik - een gesprek met Herman Dewit -
Jean-Paul De Loecker

HEt GROEpSFEESt VAN 1975                                                     18
Uit het archief van Chiro Uidekrij - deel 10: De verjaardag van
Lamme Goedzak - Piet Chrispeels

HEt tRAMMUSEUM VAN ScHEpDAAl IN EEN NIEUW ElAN  23
Een korte geschiedenis en enige info - René De Loecker

HEt bEGIN VAN EEN REStAURAtIE                                       26
De Viergatenkapel of kapelleken Hinnegat - Roger Poelaert

bEzOEK VAN DE HOp                                                                   29
Een zeldzame verschijnoing aan de Viergatenkapel - Roger Poelaert

KVlV-KEStER - EEN tERUGblIK                                            30
Deel 2: Een overzicht van de zovele activiteiten - Viviane Musch-
Heuwelx

60 jAAR AFScHAFFING tRAMlIjN lEERbEEK-NINOVE 42
28 maart 1959 - René De Loecker

cARNAVAl IN GOOIK: bROOD, SpElEN EN ENtHOUSIASME 46
Een oproep tot informatie - Serge Moonens

KEStER & KUNSt                                                                          48
Drie Kesterse ateliers openen hun deuren - Jean-Paul De Loecker

zUStER MARIE-lOUISE VAN DEN DAElE                             50
Van een non die naast godsdienstles ook nog zwemles en “jumenas-
tikles” gaf - André Abraham

50 jAAR RElIGIEUS lEVEN                                                           53
Een viering van een Kesterse zuster in Dilbeek - André Abraham

GOOIK EN OEtINGEN                                                                55
Twee foto’s

VOEtbAlplOEGEN IN GOOIK                                                  56
Eind jaren 1960 - eind jaren 1970 - Isidoor De Wilde / Jean-Paul 
De Loecker

DE VIER jAARGEtIjDEN bIj bRUEGEl                                 58
Deel 3: Herfst: De sombere dag - Piet Chrispeels

HEEMKUNDIGE KRING
VAN GOOIK

v.z.w.

De Heemkundige Kring van Gooik werd
opgericht in 1984 en is lid van

het Nationaal Verbond voor Heemkunde

Voorzitter: Jean-Paul DE LOECKER
02 569 39 57 / 0494 03 68 70

Ere-ondervoorzitter: Jozef VOSSEN (†)
Ondervoorzitter: Johnny VAN BAVEGEM

Penningmeester: Serge MOONENS
Secretaris: Els VAN DER HOEVEN

Werkten mee aan dit nummer:
André Abraham
Piet Chrispeels

Jean-Paul De Loecker
René De Loecker
Isidoor De Wilde
Serge Moonens

Viviane Musch-Heuwelx
Roger Poelaert

Johnny Van Bavegem

Secretariaat, archief en lokaal:
Dorpsstraat 67 - 1755 Gooik
www.heemkunde-gooik.be

e-mail: info@heemkunde-gooik.be
Bankrelatie: BE28 7341 2225 0220 (KBC)

De bijdrage voor 2019 is 20 €.
De leden krijgen hiervoor 4 tijdschriften.

ISSN 0776-4103
Losse verkoop: 6 €

Iedere auteur is verantwoordelijk voor de inhoud
en illustratie van haar/zijn bijdrage. Nadruk

en/of reproductie is zonder schriftelijke toestem-
ming van het bestuur of de auteur verboden.

Lay-out en samenstelling:
Jean-Paul DE LOECKER
Johnny VAN BAVEGEM

Drukkerij ABC Het Lombeeks landschap als achtergrond voor onze nieuwste uitgave
“Oplombeek”. (Foto Jean-Paul De Loecker)

Heemkundige Kring van Gooik                                         3                                                                 September 2019



Heemkundige Kring van Gooik                                         4                                                                 September 2019

Beste lezer(es),

We kregen heel wat positieve reacties op onze speciale bijdrage over onze overleden medewerker Frans
Peetermans, in ons vorig nummer. Bedankt aan iedereen die ons een opbeurend woordje, een woordje van
steun stuurde. Frans was niet zó maar een medewerker, hij was één van de steunpilaren van onze vereni-
ging. Hij heeft op zijn eigen stille manier bijgedragen aan de herwaardering van het (Gooiks) dialect, hij
heeft zo veel anekdootjes genoteerd, en hij heeft ook heel veel lokale geschiedenis geschreven. Al de info
over de Gooikse cafés, over de Gooikse jongens in de Eerste Wereldoorlog, enz., we hadden het nooit meer
geweten zonder Frans.
En nu, in september 2019, brengen we een nieuw werk van hem uit over Oplombeek. Het is een beetje een
eigenaardig geval, maar door omstandigheden was dit werk van Frans twee jaar blijven liggen. Door zijn
plotse dood verrast, vonden wij het toch passend om het nu uit te brengen, als een hommage aan hem. En
dus wordt dit boek ‘Oplombeek, een wandeling – het hof van Mergelingen’ voorgesteld op zaterdag 21
september, in het bijzijn van Daniëlle, zijn weduwe, en zijn kinderen en kleinkinderen. Hopelijk kan ook
Paula Masfrancx, de laatste bewoonster van het hof, erbij zijn. Meer over plaats en tijd kan je vernemen
in de bijdrage ‘In en om de kring’.
Zoals je daar ook kan lezen, wordt het een druk najaar voor onze Kring. Niet dat we in de rest van het jaar
stilgezeten hebben, maar er staat toch heel wat op stapel wat publieksactiviteiten betreft in de volgende
maanden. Na de voorstelling van het nieuw boek van Frans, is er het ‘Bruegelbanket’ op vrijdag 18 okto-
ber. Een avond in het teken van Bruegel, met een lezing, filmfragmenten en een speciale maaltijd, dat
mocht niet ontbreken in dit jubeljaar van de ondertussen bekendste Vlaamse schilder. Vergeet niet je in te
schrijven voor deze activiteit, zodat je erbij kan zijn. De prijs (20 euro) kan geen belemmering zijn voor
wat je die avond zal krijgen.
En alsof het nog niet genoeg is wat Bruegel betreft – zoveel was er in Gooik nog niet… – staat onze strip-
beurs ook nog voor een groot deel in het teken van de schilder. Dankzij striptekenaar Ivan Adriaenssens
kregen we een aangepaste affiche én een ‘nieuwe’ strip (van Jef Nys!) die verwijzen naar de gevierde kun-
stenaar. Die zondag 17 november moet je zeker ook eens afzakken naar de Schuur van de Cam: heemkun-
de en strip gaan hier hand in hand. Want ook onze heemkundige collega’s uit Roosdaal komen naar hier
met hun plaatselijke strip over ‘De Dikke van Pamel’. Wie is er niet benieuwd naar het resultaat van dit
alles? Afspraak die dag vanaf 10 uur.
En tussendoor is er die andere klassieker: de quiz. Al jaren zijn wij voortrekkers van dit leuk gebeuren in
de streek, en ook dit jaar staat de 22ste editie al op het programma. Naast de algemene vragen over ver-
schillende onderwerpen, proberen we toch altijd wat plaatselijke vragen erbij te voegen. Zo blijft heem-
kunde overal aanwezig.
En als je ons eens wil ontmoeten, dan kan dat op de Gooikse jaarmarkt, waar we zoals elk jaar zullen aan-
wezig zijn met onze stand van de Heemkundige Kring. Kom gerust eens langs, om een babbeltje te slaan,
om wat suggesties te geven voor mogelijke onderwerpen van een boek of in een tijdschrift; om je collectie
aan te vullen, enz. We hopen uiteraard op goed weer, zodat de mensen zich blij en gelukkig voelen. Zodat
veel (ex-)Gooikenaars die dag opnieuw de weg vinden naar hun dorp, waarvan ze wellicht telkens denken:
wat is het hier mooi; maar ook: wat gaat de verandering hier snel! 
Hopelijk niet té snel, zodat we ons dorp nog gaan herkennen als ‘dorp’, met zijn typische gebouwen: hoe-
ves, mooie rijhuizen, cafés, …! Ik denk aan het liedje van Wim Sonneveld, waar hij ook met heimwee
terugkijkt op het dorp van vroeger: “Dat dorp van toen, het is voorbij / Dit is al wat er bleef voor mij / Een
ansicht en herinneringen / Toen ik langs het tuinpad van m’n vader / De hoge bomen nog zag staan / Ik
was een kind, hoe kon ik weten / Dat dat voorgoed voorbij zou gaan…”
Laat ons ijveren voor een leefbare gemeente, een gemeente met een mooie geschiedenis… en een mooie
toekomst.

Veel lees- en kijkgenot toegewenst!

Jean-Paul De Loecker
Voorzitter van de Heemkundige Kring van Gooik

WOORD VOORAF

¾¾·¨v¨·¾¾

Jean-Paul DE LOECKER
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Komende activiteiten

Voorstelling - mét wandeling - van het boek
“Oplombeek” - (zaterdag 21 september 2019)

Nieuws heet van de naald: het boek over Oplombeek en
dit bekende hof in Oplombeek (ook gekend als hof
Masfrancx), geschreven door Frans Peetermans, onze
helaas te vroeg gestorven medewerker, wordt nu zater-
dag 21 september officieel voorgesteld om 12u in res-
taurant ‘Popelier’. We nodigen onze leden graag uit op
de presentatie van dit boek, met daaraan een wandeling
verbonden, vertrekkend vanop de parking van het res-
taurant ‘Popelier’ in de Populierenstraat 8. Er kan ver-
trokken worden vanaf 12u tot 15u, met een plannetje én
het boek, doorheen dit nog mooie, groene gehucht van
Gooik. Bij de terugkomst wordt een drankje en een
boterham met plattekaas aangeboden door de mensen
van ‘Popelier’, het kasteel Saffelberg en onze Kring.

Zoals gezegd is het niet alleen een beschrijving van dit
hof - dat momenteel volledig gerestaureerd wordt - maar
is het ook een wandeling doorheen het hele gehucht.
Zowel velden, weiden, als loswegen worden besproken,
maar ook de verschillende huizen met verwijzing naar
hun vroegere – en soms huidige – bewoners. Frans
Peetermans was de geschikte man om daarover nog veel

Een boek over Oplombeek: het hof te Mergelingen, veel
foto’s, een wandeling én een wandelkaartje. Alles in één
geheel!

te weten en te kunnen vertellen: als jonge knaap was hij
bij de scouts die op het kasteeldomein speelden, later
kende hij nog vele oorspronkelijke bewoners met naam
en toenaam, via andere werken van hem, o.a. over de
Gooikse cafés, de Gooikse soldaten in de Eerste
Wereldoorlog en het boek ‘Al wandelend door Gooik’. 

Het is uiteraard spijtig dat het boek net nu verschijnt,
een paar maanden na zijn dood, maar we geloven ook
dat Frans fier zal zijn dat het sowieso wordt uitgegeven.
We zijn en blijven hem dankbaar voor de zoveelste rea-
lisatie van zijn hand, dat ons (de Kring) een 44ste boek
oplevert. Zijn weduwe Daniëlle, en zijn familie, zullen
zeker aanwezig zijn, die zaterdag de 21ste september.
Het wordt een dag van hommage aan één van onze grote
medewerkers!

Kostprijs van het boek: 12,50 voor de leden, 15 euro
voor niet-leden.

jaarmarkt (zaterdag 28 september 2019)

Naar goede gewoonte zullen wij die zaterdag opnieuw
aanwezig zijn op dit jaarlijks gebeuren, met onze stand,
op de vertrouwde plek tegenover het gebouw van de
‘muziekschool’. Je kan gerust een praatje komen slaan
met al onze medewerk(st)ers en rondkijken naar een
boek of tijdschrift van de Kring, dat je nog niet bezit.
We brengen zeker meerdere exemplaren mee van al
onze boeken, die nog verkrijgbaar zijn, van de oudste tot
de meest recente.

IN EN OM DE KRING

Allerlei nieuwsjes en feiten rond de Kring

¾¾·¨v¨·¾¾

Jean-Paul DE LOECKER

We hopen dit beeld ook dit jaar te zien op de jaarmarkt: mooi weer
en veel belangstelling voor onze stand!
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stellen met eten dat specifiek was voor die tijd, maar
toch zeer eetbaar is voor ons nu, in een modern jasje.
Iets speciaals dus!

Waar en wanneer gaat dit door? In de schuur van de
Cam, vrijdag 18 oktober e.k. vanaf 20 uur.
Kostprijs is 20 euro (waarin inbegrepen 2 drankjes) voor
maaltijd en voordracht.
Reservatie: Stort het gepaste bedrag met de vermelding
van “banket, (aantal) personen, naam’ op rekeningnum-
mer BE28 7341 2225 0220 van de Heemkundige kring
van Gooik. 
We gaan ons beperken tot 130 personen, dus best op tijd
reserveren, want deze activiteit gaat ook gepromoot
worden buiten Gooik. 

Quiz (vrijdag 8 november 2019)

Onze 22ste editie ondertussen! Het is en blijft een klas-
sieker onder de quizzen in het Pajottenland: de quiz van
de Heemkundige Kring in Gooik. Deze keer dus op vrij-
dag 8 november, om 20 u, en zoals altijd in de Schuur
van De Cam. Er zijn allerlei soorten vragen, van heel
algemene tot wat specifieke: actualiteit, boeken, aard-
rijkskunde, geschiedenis, literatuur, geschiedenis (alge-
meen en Gooik), rebussen, droedels, enz. Voor elk wat
wils!
We zijn inmiddels ook gestart met het opstellen van de
quiz: een aantal vrijwilligers onder ons heeft zich al suf
gezocht naar goede, leuke en interessante vragen. Dank
aan die mensen, die hiermee bijdragen aan het welsla-
gen van deze activiteit!

Zoals ook al enkele jaren het geval is, worden een groot
aantal boeken aangeboden aan een verminderde prijs,
gaande van 30% tot 50% afslag. Het is dus het moment
om je collectie te vervolledigen. Niet alleen van de boe-
ken, maar ook van onze tijdschriften: zo goed als elk
nummer is nog verkrijgbaar.

Uiteraard zijn er ook nieuwe uitgaven verschenen in
vergelijking met vorig jaar. Dan denk ik aan ons boek
over de ‘Oude werktuigen uit Gooik en omgeving’ en
aan het spiksplinternieuw werk over Oplombeek.
Vergeet ook het laatste ‘Persboek 2018’ niet, er zijn nog
een paar exemplaren te verkrijgen.
Kom gerust eens langs op onze stand! Misschien is er
nog een verrassing in de maak…

Waarom bruegelen we in het pajottenland?
‘bruegelbanket’ met lezing en filmfragmenten
(vrijdag 18 oktober 2019)

In dit Bruegeljaar 2019 – de meester is 450 jaar geleden
overleden – kunnen wij met de Kring natuurlijk niet
achterblijven met een organisatie rond deze wereldbe-
roemde schilder. Deze activiteit (een soort diner-cause-
rie) is er één aspect van, het tweede vertel ik onder de
rubriek ‘Stripbeurs’.
De Bruegelavond is een samenwerking tussen onze
Kring en de Erfgoedcel Pajottenland/Zennevallei en
brengt een mengeling tussen een maaltijd enerzijds en
info omtrent de artiest anderzijds. Wat houdt dat precies
in? Een historicus en een kunsthistorica (Hilke Arijs, bib
Ternat en haar echtgenoot) brengen voor ons in kaart
hoe de band tussen Bruegel en het Pajottenland ontstond
en hoe die evolueerde. Daarnaast is er ook een presenta-
tie van historisch filmmateriaal uit het VRT-archief over
het Pajottenland dat de Bruegelsfeer uitademt.

Maar er wordt niet alleen gekeken en geluisterd, er kan
ook lekker gegeten worden van een maaltijd, volkomen
in de sfeer van de tijd van Bruegel. Een plaatselijke trai-
teur (Hein van Share a Dinner) gaat een menu samen-

¾¾·¨v¨·¾¾

Zo was het vorig jaar: de Schuur van de Cam propvol quizgroepen
uit Gooik en omgeving. Ook dit jaar opnieuw?
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De inschrijvingen zullen vooral verlopen via de mail-
adressen van de groepen, die er de vorige jaren ook bij
waren. Maar als er onder onze leden toch mensen bijzit-
ten die graag zouden meedoen, dan kunnen ze het mail-
adres van onze site gebruiken om zich in te schrijven.
Wacht zeker niet te lang, want zoals altijd is het aantal
groepen beperkt tot 35, meer kunnen we niet plaatsen in
de Schuur.
Inschrijvingsprijs blijft nog altijd 16 euro. En het leuke
is dat je altijd een prijs mee naar huis neemt.
Misschien tot dan in de Schuur van De Cam!

Stripbeurs (zondag 17 november 2019)

Ook dit wordt een klassieker: het is de 12de editie van
de Gooikse stripbeurs, die ondertussen niet alleen plaat-
selijke bekendheid heeft gekregen, maar ook over heel
Vlaanderen. Dat wil toch wel wat zeggen!
En dit jaar is het een heel speciale editie, die ook wel in
het teken van Pieter Bruegel staat (zoals hierboven ver-
meld). Wat wil dat eigenlijk zeggen?

Wel, eerst en vooral, is er de heel speciale affiche voor
onze stripbeurs. Deze is getekend door striptekenaar
Ivan Adriaenssens (tekenaar en schrijver van prachtige
strips i.v.m. de Eerste Wereldoorlog) en is gebaseerd op
een beroemd schilderij van Bruegel, nl. ‘Boerenbrui-
loft’. Maar hij heeft die schilderij natuurlijk aangepast
naar stripnormen en je moet maar eens goed kijken: er
staan 9 bekende Belgische striptekenaars op, die helaas
wel zijn overleden. Een prachtig werkstuk, dat veel
beziens heeft, overal waar ze wordt opgehangen.

En dan is er natuurlijk een tweede ‘Bruegeliaans’
aspect! Diezelfde tekenaar heeft, speciaal voor onze
Gooikse stripbeurs, een strip van Jef Nys (de enige
echte!) gerestaureerd en nieuw ingekleurd. Het is dus
een unieke uitgave, exclusief voor Gooik! En de strip
vertelt over ‘De wonderbare jeugd van Pieter Bruegel’,
passend in dit herdenkingsjaar 2019: de grote meester
overleed 450 jaar geleden.
De strip (een hardcover, gekleurd, beperkt tot 400
genummerde exemplaren) kost slechts 20 euro en kan
gereserveerd worden op het volgend mailadres:

¾¾·¨v¨·¾¾

De affiche voor onze stripbeurs: een bewerking van het
bekende schilderij ‘De Boerenbruiloft’ van Pieter Bruegel.
Deze keer met 9 bekende Belgische striptekenaars in de
hoofdrol.

De oorspronkelijke strip van Jef Nys over Pieter Bruegel, nu
volledig ingekleurd en met hardcover.
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jp.deloecker@telenet.be. Afhalen kan op de stripbeurs
zelf, die zondag de 17de november.

En of dat nog niet genoeg is wat de herdenking van
Pieter Bruegel betreft, zal Karel Goddeau, de bezieler
van de stekerij De Cam, die dag op de proppen komen
met een speciale editie van een bier, nl. het ‘Bruegelbier
2019’! Je kan het proeven en aankopen die dag, op de
beurs en in de stekerij. Wellicht zijn er ook speciale gla-
zen, die apart en ook in een pakket kunnen aangekocht
worden. Dat moet nog uitgewerkt worden tegen die
dag…

Mogen we toch ook nog vermelden dat er op onze strip-
beurs nog een tweede nieuwe strip kan aangekocht wor-
den, nl. de strip ‘De dikken van Pamel’, uitgegeven door
onze collega’s van Rausa in Roosdaal. De officiële
voorstelling heeft plaats op donderdag 14 november
2019 in het Koetshuis in Roosdaal om 20u (reservatie
nodig – zie Facebook), maar ook bij ons is er een speci-
aal moment voor de strip over die bekende figuur bij
onze buren. De strip werd getekend door Julsdottir en
geschreven door Walter Evenepoel, naar een idee van
Francis Badts. Kostprijs: 20 euro voor deze hardcover.

Daarnaast zijn er natuurlijk nog 10 striptekenaars die
komen signeren – en het zijn niet de minsten – en kun-
nen nieuwe en ‘klassieke/tweedehandse’ strips worden
aangekocht op de beurs, die zoals altijd doorgaat in de
Schuur van de Cam, van 10 tot 17u. 
Misschien komt er zelf een delegatie van de familie Nys
naar Gooik, maar dat weten we nog niet zeker! 
Gooik wordt die dag opnieuw een Bruegel-dag!
Iedereen is welkom!

Giften

Onze verzameling oude werktuigen groeit nog steeds
gestadig aan. 
Van Francois Robert uit Vollezele ontvingen we nog
twee mooie grote ‘machines’: een zaadmachine en een
tabakssnijder. Het zijn variaties op eerdere werktuigen,
maar in een zeer goede staat.
Ook van Monique Opdenbosch uit Halle en van Magda
De Wulf uit Eizeringen blijven interessante oude werk-
tuigen komen. En zelf twee exemplaren konden meege-
nomen worden vanop straat: in de Koekoekstraat ston-
den een mooie grote oude ploeg en een naaimachine
buiten gezet, dankzij de gemeentearbeiders werden ze
opgepikt om bij de rest van de verzameling te plaatsen.
Om ze te bewaren worden de houten tuigen altijd goed
behandeld: eerst 3 weken in de diepvriezer, daarna goed
instrijken met beschermmiddel tegen de ‘beestjes’. Ze
komen dan ook terecht in de loods in de Lingeren, zodat
ze niet in weer en wind moeten staan. 
Aan onze lezers: indien in het bezit van oude werktui-
gen, contacteer ons gerust. Wie weet vinden we nog spe-
ciale exemplaren!

Van onze collega Walter Evenepoel (heemkring Rausa)
ontvingen wij een heel pak enveloppen, die anders gin-
gen weggegooid worden op de container. Wij kunnen
deze goed gebruiken voor de verzending van onze tijd-
schriften, naast de exemplaren die we krijgen van de
firma Franke uit Ninove. We proberen zo milieuvriende-
lijk te zijn, dat is zeker. Dank aan Walter voor dit mooi
geschenk.

Archief: Gooik - liedekerke - Gent

Wat een degelijke archivering én een vermelding op de
website kan doen, ondervonden we een paar weken
geleden. We kregen een mailtje binnen met de vraag van
een zekere Klaas Blondé uit Liedekerke of hij het

¾¾·¨v¨·¾¾
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b o e k / m a n u s c r i p t
‘Célébration du cente-
naire de la création
des établissements
Baertsoen & Buysse’
(uit 1937) kon komen
inkijken. Onze eerste
reactie was eigenlijk
dat we niet goed wis-
ten of we dat hadden,
maar na het verifiëren
van ons archief, was
het boek wel degelijk

in ons bezit. Hoe het erin gekomen is, weten we niet
meer. Maar het feit dat iemand in zo’n uitgave geïnte-
resseerd was, was verwonderlijk. 

We nodigden Klaas en zijn moeder uit op onze zolder en
dan bleek dat hun vennootschap eigenaar was van de
oude kantoren & magazijnen van de Gentse negentien-
de-eeuwse fabriek Baertsoen-Buysse, vermeld in dat
manuscript! Ze namen deel aan Open Monumentendag
en voor die gelegenheid waren ze op zoek naar zoveel
mogelijk info over het gebouw. Via google vonden ze
dit naslagwerk in ons archief. Voor hen is dit een zeer
interessant werkstuk en we zijn heel gelukkig dat we
deze personen (die zich trouwens direct lid hebben
gemaakt van onze Kring) konden helpen.

Bedoeling zou zijn om het boekje daarna te laten opne-
men in de collectie van het Gentse Industriemuseum
(het vroegere MIAT), alwaar het heel interessant kan
zijn voor de plaatselijke geschiedenis van de Gentse
bedrijven. Het zal daar zeker beter passen dan bij ons.

Overlijdens leden

Pater Paul Paternoster (°2 december 1928 - †13
juni 2019)

Pater Paul (Jozef
Maria) Paternoster
werd geboren in
Oetingen op 2 decem-
ber 1928 en overleed
in het huis van de min-
derbroeders-kapucij-
nen te Herentals op 13
juni jongstleden en
werd er op zaterdag 22
juni 2019 begraven.
Hij was gedurende 43
jaar missionaris in
Belgisch Congo, later
Zaïre en na zijn terug-
keer naar België was
hij enkele jaren regu-
liere overste.

We mochten hem ontmoeten - onze medewerkster
Veerle Maebe als auteur, mezelf als fotograaf - in mei
2015 in het Kapucijnenklooster in Herentals, voor een
uitgebreid interview over zijn leven en werk. Het ver-
slag van die ontmoeting verscheen in ons tijdschrift
‘Gooik’, nummer 108, van juni 2015. Daaruit bleek dat
hij toch wel een speciaal leven achter de rug had, als
missionaris in onze ex-kolonie, maar nu rust had gevon-

¾¾·¨v¨·¾¾

De kaft van het docu-
ment over de viering van
het 100-jarige bestaan
van het bedrijf Baertson
& Buysse, dat we in ons
archief vonden.

Overhandiging door Johnny Van Bavegem van het boekje
aan Klaas Blondé, aan de ingangstrap van de gerestaureer-
de feestzaal in het vroegere bedrijfspand in Gent. Dit
gebeurde op 8 september tijdens de Open Monumentendag.

Pater Paul Paternoster.



Heemkundige Kring van Gooik                                        10                                                                September 2019

den in zijn thuisland, samen met ex-collega’s in dat
klooster.
In dat interview leerden we o.a. dat hij de zoon was van
de stationschef van Edingen en zeer sportief was als
jonge man: hij voetbalde en kon goed overweg met de
fiets. 
Sinds dat bezoek aan hem, werd hij ook lid van onze
Kring en stuurde hij ons af en toe eens een berichtje. Hij
was een waardige ambassadeur van zijn geboortedorp
Oetingen, waar zijn schoonzus Jozefa Reygaert nog heel
wat herinneringen aan hem bewaart.
De herdenkingsviering ging door in de kerk van
Oetingen op zondag 30 juni.

Victor Vannooten (°20 augustus 1927 - †28 mei 2019)

Ook Victor werd in Oetingen
geboren, als vierde kind in
een rij van zeven. Zijn vader
Eduard was er champetter
van 1919 tot 1953. Hijzelf
werd veldwachter in
Leerbeek in 1957, bij de
toenmalige burgemeester De
Leener. In 1970 werd hij
eveneens hulpveldwachter
van Gooik, waar hij zijn
zieke collega, Cyriel Dubois,
verving. Na de fusie kwam
hij terecht in Gooik en werd
hij in 1981 tot hoofdveld-

wachter benoemd. Hij bleef dat tot in juli 1992. Op de
laatste dag van zijn carrière kwam de Ronde van
Frankrijk door Leerbeek. Victor deed zijn job en die
avond hing hij zijn kepie aan de kapstok. 
Ook als muzikant stond hij zijn mannetje. Samen met
zijn broers, die ook allemaal muzikaal begaafd waren,
speelde hij op feesten en in de fanfare. In de jaren 1950
had hij trouwens een eigen orkest ‘De Mayola’s’, waar
hij sax-alt speelde. Hij had muziek geleerd vanaf zijn 9
jaar, toen hij een piano kreeg van zijn vader, die dirigent
was geweest van de fanfare ‘Sint-Ursmaruszonen’. De
muziek zat in de familie!

Victor bleef een kranige man, ondanks zijn hoge ouder-
dom. Zijn vrouw Julia was al eerder gestorven. Als je
meer over hem en zijn vader (twee veldwachters) wil
weten, kan je het verhaal lezen in het boek ‘Ambrozijn’
van medewerkster Veerle Maebe, onder de titel ‘In naam
der wet – De veldwachter’, van pagina 235 t.e.m.248.

Willy Segers (°25 januari 1935 - †20 augustus 2019)

Ook Willy was niet alleen
een ‘gewoon’ lid van onze
Kring, maar hij was ook
een gekende figuur in het
Gooikse. We gingen bij
hem op interview in 2012
om hem vooral te laten
vertellen over zijn verle-
den als ‘coureur’ in de
jaren 1952-1956. Hij was
een renner die heel wat
wedstrijden won, in de
periode van Gerard
Michiels en Jean Belle-
mans (Jean va Stienes),
twee andere bekende
Gooikse wielrenners. Dat
er toen heel veel mensen
naar de koers gingen kij-
ken, was niet verwonder-
lijk: de concurrentie onder
die mannen zorgde voor
veel animo!

In zijn tweede sportleven
werd Willy bekend als lid
van de Gooikse Hand-
boogschuttersgilde Sint-
Sebastiaan. Dat was sinds
1972. Hij was daar ook zeer goed in, want een kranten-
artikel vermeldt dat hij Keizer van de Wipschutters werd
in 1987. Van die activiteit wordt ook verteld in ons boek
‘De handboogschutters van Gooik, Leerbeek en
Oetingen’ uit 2016, p. 72-73.
Tenslotte werd hij ook een straffe duivenmelker, vanaf
1984. Dat was een rustiger hobby, die hij beoefende tot
2010. 
Over al die dingen vertelde hij in dat interview, dat ver-
scheen in ons tijdschrift ‘Gooik’, nummer 98 van
december 2012. De moeite waard om eens te herlezen.

We vernamen ook het overlijden van Guy Ballet. Hij
was de bezieler en de eerste voorzitter van onze Kring,
vanaf 1984. In een volgend nummer bespreken we zijn
“werk” wat uitgebreider.

Vanwege de Heemkundige Kring van Gooik betuigen
wij aan de families van onze overleden leden onze inni-
ge deelneming.
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Oud-hoofdveldwachter
Victor Vannooten.

Willy Segers, keizer bij de Gooikse
handboogschutters.




