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WOORD VOORAF

Beste lezer(es)

Dit boek over het gehucht ‘Oplombeek’ in het algemeen en over ‘het hof van Mergelingen’ in het bij-
zonder, was er eigenlijk al een hele tijd. Maar door een aantal omstandigheden (zie hieronder) was het
er nog niet van gekomen om het uit te brengen. Het is een beetje spijtig dat het er komt net na de dood
van onze schrijver/medewerker Frans Peetermans, een aantal maanden geleden. Hij heeft er zijn uiter-
ste best voor gedaan om heel veel interessante informatie door te spelen over verschillende facetten van
één van de mooiste gedeeltes van Gooik.

Het was op vraag van Jos Sluys, eigenaar van het kasteel Saffelberg, dat Frans begon met het achter-
halen van de geschiedenis van het hof van Mergelingen (bij de ouderen in Gooik ook gekend als het
hof van Masfrancx). Dat gebeurde niet alleen via oude documenten (o.a. van Luc De Weerdt, Jan
Verbesselt en andere heemkundigen), maar ook door een uitgebreid interview met de laatste bewoon-
ster van het hof, Paula Masfrancx. Al deze gegevens vind je in het tweede deel van het boek.

In deel 1 gaat het meer over de algemene geschiedenis van Oplombeek, o.a. over het kasteel, de cafés
en de kapel van het gehucht. Daarnaast lopen we doorheen het gebied, aan de hand van een gids,
Gustaaf Van Snick, en maken we kennis met de verschillende huizen én vroegere bewoners. Dit is
informatie opgetekend op een manier, die wij in deze tijd niet meer kunnen: een getuige van de plaats
zelf, met een schrijver die zijn dorp Gooik kent zoals geen ander, en de combinatie van die twee per-
sonen. Heel waardevol en te koesteren.

Ik ben dan ook nog met Frans rondgegaan in Oplombeek om foto’s te nemen van huizen, weiden en
velden. In het begin op het einde van de winter, begin lente. Dit jaar in de mooie zomertijd, wanneer
alles daar op z’n groenst is: de levendige natuur maakt alles zo veel mooier. Op deze manier wordt het
ook een wandeling voor de lezer, die mee kan genieten van de omgeving en tegelijk interessante infor-
matie krijgt via de tekst van Frans Peetermans. Je kan het vergelijken met het boek ‘Al wandelend door
Gooik’, maar nu veel uitgebreider voor wat Oplombeek zelf betreft.

Dank aan alle mensen die bijgedragen hebben aan het afwerken van dit boek: in de eerste plaats uiter-
aard Frans Peetermans met zijn teksten; lay-outer Johnny Van Bavegem die er een mooi geheel heeft
van gemaakt; Jos Sluys als opdrachtgever en sponsor, drukkerij ABC voor de perfecte afwerking en de
gemeente Gooik als afnemer van een aantal exemplaren.



De voorstelling van het boek gebeurde op zaterdag 21 september, de eerste dag van de herfst, op het
terrein van het restaurant ‘Popelier’ in de Populierenstraat in Oplombeek. En er kon gewandeld worden
aan de hand van een kaartje, ook bijgevoegd in dit boek.

Toch nog vermelden dat het de oorspronkelijke bedoeling was om dit boek uit te brengen bij de volle-
dige restauratie en afwerking van het hof van Mergelingen. Omdat niet alleen de administratieve romp-
slomp zoveel tijd in beslag nam, maar ook de definitieve afwerking van het hof, werd dit steeds uitge-
steld. Met de uitgave van dit boek kunnen we nog geen volledig beeld geven van die voltooiing. De
bedoeling is dan ook om, wanneer dit helemaal in orde is, een vervolg, een afsluiting uit te brengen met
beelden en info over de volledige transformatie van het oude hof naar een unicke B&B, een “Bike &
Breakfast”, midden in de weiden van Oplombeek. Zeker een meerwaarde voor het fietstoerisme in de
streek.

Afspraak binnen enkele jaren!

Veel lees- en kijkgenot gewenst

Jean-Paul De Loecker
Voorzitter van de Heemkundige Kring van Gooik
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Oplombeek - Een wandeling - Het hof te Mergelingen
Frans Peetermans

Dit boek over het gehucht ‘Oplombeek’ in het algemeen en over ‘het hof van
Mergelingen’ in het bijzonder, werd geschreven door Frans Peetermans (1939-2019)
op vraag van Jos Sluys, eigenaar van het kasteel Saffelberg. Het is het laatste vol-
ledige werk van hem voor de Heemkundige Kring van Gooik. Het is opgedeeld in
2 grote delen.

In het eerste deel maken we kennis met de omgeving in dit bekende gehucht van
Gooik. We wandelen langs huizen en landschappen en vernemen een en ander van
i de vroegere bewoners. Er wordt verteld over de vroegere cafés, het kasteel, de
. kapel, de hoeves, maar ook over bommen en storten in Oplombeek. Recente foto’s
| tonen het Oplombeek van nu.

In deel twee komt het bekende hof van Mergelingen (of beter gekend als hof
Masfrancx) aan bod. Via oude documenten (0.a. van Luc De Weerdt en pastoor Lebacq, uit Oplombeek zelf)
wordt de geschiedenis van het hof uit de doeken gedaan. Het wordt voor het eerst vermeld in 1378! Ook heeft de
auteur een gesprek met de laatste bewoonster van de boerderij in de Oplombeekstraat, Paula Masfrancx, die nog
veel vertelt over het boerenleven uit het midden van de 20ste eeuw. Mooie oude foto’s vervolledigen haar ver-
haal.
Wie wil wandelen in dit mooi gedeelte van Gooik, kan het kaartje en het boek goed gebruiken als leidraad. Elk
seizoen maakt dat het landschap er telkens anders uitziet. Bruegel zou hier graag geschilderd hebben!

leden: 12,50 € - niet-leden: 15,00 €

: é 9‘ 789082 “ 785234 H



