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WOORD VOORAF

Over de kerk van Gooik, net zoals over de andere kerken in onze hele gemeente, zijn nog geen volwaar-
dige boeken verschenen in de zin van dit boek. Zoveel jaren geleden hebben de broers Jan en Luc De
Weerdt al eens een heel interessant boek uitgebracht over de Sint-Niklaaskerk van Gooik, maar qua
beeldmateriaal was dat toch wel pover. De info over de kerk was zeker zeer interessant en het is nog
altijd een soort ‘standaardwerk’ over dit erkend monument.

Wat hier voor je ligt is een werk dat uitnodigt om te bekijken, om te doorbladeren en ook om de informatie
bij al die beelden eens te lezen. Auteur Serge Moonens voert je doorheen de kerk van Gooik alsof je er
zelf middenin staat. Met knappe foto’s — de meeste van hemzelf — krijg je een heel correcte indruk van
wat er zich allemaal in deze kerk bevindt. Van kleine wierookvaatjes tot schitterende glasramen, van
prachtige monstransen tot grote heiligenbeelden, van biechtstoelen, kruisen en kruiswegen: alles werd
vastgelegd en kan tot in de details bekeken worden.

De idee om de ‘schatten’ van onze Gooikse Sint-Niklaaskerk op die manier te bewaren, is al ontstaan
bijna 10 jaar geleden. Het besef kwam dat we stilaan naar een tijd gingen dat kerken niet meer uitsluitend
voor erediensten zullen gebruikt worden, maar voor mogelijk veel andere ‘culturele’ activiteiten. Het
besef kwam er om die unieke kerkschatten, die stilaan maar zeker op de achtergrond verdwenen, op beel-
den te bewaren en er zelf een boek van te maken om die aan de Gooikenaars te kunnen laten zien. Velen
hiervan zijn geen trouwe bezoekers meer van ‘hun kerk’, maar zijn toch nog altijd fier op de historische
waarde van dit gebouw en zijn bezittingen. Het staat nog altijd in het centrum van het dorp...

Er zijn vele jaren overgegaan intussen, waar we wel veel gepraat hebben over de waarde van dit boek,
maar waarin we een uitgave ervan steeds uitstelden. Er kwamen telkens andere projecten, het was te
druk, het onderwerp was misschien niet interessant genoeg, hoe stellen we die foto’s voor in het boek,
enz. Tenslotte werd de knoop doorgehakt: dit zijn interessante beelden van een nog heel mooie kerk, die
voor iedereen toegankelijk moeten zijn. Daarom ook hebben we ons gewoon formaat van boeken over
Gooik voor dit boek eventjes opzij gezet en kozen we voor een groter formaat, waarin vele beelden heel
wat beter uitkwamen. Oordeel er zelf over!

Met heel veel dank aan schrijver en fotograaf Serge Moonens. Je wil niet weten hoeveel uren hij bezig
geweest is aan dit boek om het perfect in orde te krijgen. Bepaalde voorwerpen werden meer dan één
keer gefotografeerd tot het juiste beeld tevoorschijn kwam. Hij kreeg hier en daar hulp voor de foto’s,
maar het overgrote deel ervan zijn van hem. Ook de commentaar bij de meeste items zelf zijn van zijn
hand. Vele dingen, die wat omweven waren met het ‘mystieke’ van vroeger; worden ons nu verklaard in
een bevattelijke taal. Dat is een grote verdienste!

Het boek zou er uiteraard niet gekomen zijn zonder onze andere medewerker Johnny Van Bavegem. Hjj
is dé lay-outman bij uitstek van onze Heemkundige Kring en we kunnen er altijd op rekenen om een
tekst met de bijpassende foto’s in een mooie vorm om te zetten. Ook hier is dit het geval, en het boek
heeft verschillende versies gehad alvorens het tot dit definitief geheel is gekomen. Maar twijfelen aan
de uitkomst, aan de goede afloop, is er niet bij. En we weten dat we op onze ‘afwerker’ kunnen rekenen.
Dat geeft een enorme steun!



Ook andere mensen waren nog betrokken bij de afwerking van dit boek, maar daar verwijst de auteur
naar in zijn nawoord. Zonder de steun van deze personen zou het boek ook niet geworden zijn tot wat
het nu is. Ook dank aan hen!

Uiteraard mag ik ook onze drukker(s) van ABC niet vergeten te vermelden en te danken. Telkens weer
leveren ze prachtig (druk)werk met onze boeken, en zeker ook met deze uitgave. Ze maken er altijd op-
nieuw een schitterend boek van, waar wij dan kunnen mee uitpakken.

Als voorzitter van onze Kring ben ik uiteraard fier om dit boek te mogen inleiden en presenteren. Ook
ik heb een bijdrage geleverd bij het nakijken van de teksten en dat heb ik met veel plezier gedaan, omdat
ik het de moeite waard vond om dit boek te kunnen uitgeven. We hebben allemaal samen de droom van
onze medewerker Serge waar gemaakt: de kerk van Gooik met haar mooie inhoud voor altijd vastleggen
op papier, voor de mensen van nu en voor die in de toekomst. Hopelijk volgen er nog uitgaven over de
andere kerken!

Jean-Paul De Loecker

Voorzitter van de Heemkundige Kring van Gooik



INLEIDING

Dit boek is tot stand gekomen als reactie op hetgeen mensen uit onze streek vertelden over onze kerken.
Ze zien dat hun kerken niet meer het onderhoud krijgen zoals weleer. Deze opmerkingen brachten me
op het idee om alle beelden, schilderijen, enz. - kortom al wat er zich in een kerk kon bevinden - te
inventariseren met foto’s en een beschrijving.

Met dit werk ben ik gestart op het einde van 2011 en het heeft geduurd tot in 2014. Hierdoor kwam ik in
het bezit van foto’s van alle items en iconen van de parochiekerken van Gooik, Kester, Leerbeek, Strijland
en Oetingen. Vandaar dat in dit werk verwezen wordt naar het jaar 2013. Eerst was het de bedoeling om
deze kerkelijke informatie te bewaren voor ‘later’.

Maar ik vroeg me dan af: waarom dit alles niet bundelen in een boek over elke kerk, dat eerder een
fotoboek mag genoemd worden? Het biedt aan de mensen van Gooik (en omstreken) de mogelijkheid om
via foto’s al die beelden en voorwerpen te bekijken en te bewonderen die zich in een kerk bevinden. Het
eerste boek in een mogelijke reeks van vijf, dat van de Sint-Niklaaskerk in Gooik, is hiermee een feit.

Ondertussen werd de Sint-Pieterskerk in Leerbeek prachtig gerestaureerd met eerbied voor het verleden.
Laat ons hopen dat dat ook zal gebeuren met al onze kerken in onze gemeente Gooik!

Serge Moonens
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DANKWOORD

Speciaal wil ik toch een paar personen bedanken voor hun bereidwillige medewerking, met name Marie-
José De Vos die er altijd was met de sleutel van de kerk, en ik kan u verzekeren dat de sleutel vele keren
is gevraagd geworden en dit op willekeurige tijdstippen. Het is haar nooit teveel geweest en steeds met
een glimlach. Na haar ‘pensioen’ werd de fakkel overgenomen door Isabelle Brisaert, die ik evenzeer
bedank.

Ook Tim Juwet wil ik bedanken die, toen hij in Gooik op bezoek was, toch de tijd nam om met mij samen
onderzoeken in de kerk te verrichten en een antwoord te geven op de vele vragen.

Eveneens wil ik Jozef De Neef bedanken voor de informatie die ik van hem mocht ontvangen.

Ik bedank al diegenen die dit werk mogelijk hebben gemaakt en uiteraard de Heemkundige Kring van
Gooik.

Alle reacties tot verbetering en aanvulling van de vermelde gegevens in dit werk zijn welkom. U kunt
steeds contact opnemen via info@heemkunde-gooik.be.

Ook informatie over de niet-teruggevonden items is welkom.

Met dank aan de Kerkraad Sint-Niklaas Gooik voor zijn steun en medewerking.
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Eigen Schoon en de Brabander: verschillende publicaties waaronder ‘De kunst in het Oud domein
van de abdij van Nijvel anno 1968’ - Jan Vrancken
Koninklijk Instituut van het Kunstpatrimonium Brussel
Wikipedia / Mediawiki
Kerken in Vlaanderen
Holveo 1974 deel 3
Dagwijzer De Druivelaar
Goede schapen volgen hun herder van Tim Juwet + foto’s, info over de toestand van de kerk
Latijnse vertalingen en verklaringen:

*  Marjolein Buyl, kleindochter van Serge Moonens

e Tim Juwet

» E.H. Willy De Paepe, dekenaat Ninove

* E.H. Piet Chrispeels, dekenaat Lennik
Over de verdwenen kopie€n van doeken van Rubens uit de parochiekerk van Gooik in de vorige
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Alle foto’s behoren tot de verzameling van Serge Moonens, tenzij anders vermeld.
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De Sint-Niklaaskerk van Gooik
Iconografie van de parochiekerk
Serge Moonens

Eindelijk, na zoveel jaren is dit boek over de iconografie van de Sint-Niklaaskerk er geko-
men. Het lag al bijna acht jaar in de schuif te wachten tot het juiste moment... en ineens
was het er. Het besef kwam er omdat we stilaan naar een tijd gaan waarin kerken niet meer
uitsluitend voor erediensten zullen gebruikt worden, maar voor mogelijk veel andere ‘cul-
turele’ activiteiten. We wilden die unieke kerkschatten, die stilaan maar zeker op de achter-
grond verdwijnen, op beeld bewaren. En er is geen beter middel om dat te doen dan door
er een boek van te maken, om dat aan zoveel mogelijk mensen te laten zien. Veel trouwe
bezoekers van de kerk zijn er niet meer, maar men is toch nog altijd fier op de historische
waarde van dit gebouw en zijn bezittingen. De kerk staat nog altijd in het centrum van het
dorp...

Dit boek nodigt uit om te kijken naar al die foto’s, om te doorbladeren en ook om de infor-
matie bij die beelden te lezen. Auteur — en fotograaf - Serge Moonens voert je doorheen de
parochiekerk van Gooik alsof je er zelf middenin staat. Met zijn knappe foto’s krijg je een
heel goede indruk van wat er zich allemaal in deze kerk bevindt. Van kleine wierookvaatjes
tot schitterende glasramen, van prachtige monstransen tot grote heiligenbeelden, van
biechtstoelen, kruisen en kruiswegen: alles werd vastgelegd en kan tot in de details beke-
ken worden. Om al die beelden en voorwerpen nog beter te laten uitkomen, kozen we voor
een formaat ‘in de hoogte’. Hierdoor wordt het nog beter zichtbaar dat we ons in een kerk
bevinden.

Onze Sint-Niklaaskerk is nog steeds een mooie, ietwat aparte kerk. Dat kan je ondervinden
als je dit boek bekeken en gelezen hebt. Neem rustig de tijd en geniet van de mooie beel-
den!

leden: 22,50 € - niet-leden: 25,00 €
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