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2020 zal voor altijd de geschiedenis ingaan als het jaar van de ‘corona-pandemie’, 
het jaar waarin het leven over (bijna) heel de aarde even bleef stilstaan. Gedurende 
maanden moesten we binnenblijven en mochten we zo goed als niemand zien. Want 
iedereen kon iedereen besmetten en dat wilde men ten allen prijze vermijden. Van 
sociaal ingestelde wezens werden we omgevormd tot bijna asociale mensen, die enkel 
via skype en andere media met elkaar communiceerden. We kregen bijna schrik van 
iemand die te dicht in onze buurt kwam… Dit had niemand van ons al ooit beleefd! 
 
Maar stilaan, zo goed als een jaar later, kregen we weer hoop. De vaccins tegen het 
‘Covid-19 virus’ werden bijna tergend traag - maar eigenlijk ontzettend snel - klaar-
gemaakt. Maar dan moesten die nog bij de mensen geraken, en hoe zou men dat doen? 
De term ‘vaccinatiecentrum’ kwam op de proppen: honderden, duizenden mensen 
zouden naar een bepaalde plaats gaan om daar hun spuitje te gaan ophalen. Geen pro-
bleem, maar hoe regel je dat allemaal, op een manier dat alles vlot gaat verlopen? 
 
En zo kwamen we op een bepaald moment in 2021 te weten dat de Koornmolen in 
Gooik dat vaccinatiecentrum zou worden voor een aantal gemeenten in het Pajotten-
land: Galmaarden, Gooik, Bever, Herne, Roosdaal en Lennik. Het werd een mooie sa-
menwerking tussen die verschillende gemeenten in dat stukje Brabant, op de grens 
van Henegouwen. Het bewijs dat die samenwerking kán, als het nodig is. Gedurende 
maanden werd die plaats in Strijland één grote ontmoetingsplaats van mensen die hun 
prikje(s) kwamen afhalen om daarna bestand te zijn tegen dat grote monster ‘Corona’! 
 
Iemand die dat ook kwam doen, was onze medewerker én fotograaf Rudy Boon. Hij 
was zo ingenomen door de vriendelijke, gedienstige sfeer die er heerste in dit vacci-
natiecentrum dat hij daar iets wou mee doen. Hij vertelt er zelf over in zijn inleiding, 
in ieder geval was dit boek er het resultaat van: meer dan 200 bladzijden beelden van 
hem – en teksten van Michel Doomst – geven de sfeer weer van die plaats, die een 
symbool was geworden van ‘hoop op betere tijden’. 
 
Daarom ook vonden wij het als bestuur van de Heemkundige Kring de moeite waard 
om dit boek over dit thema uit te geven. Het is geen boek geworden zoals men dat 
van ons gewoon is. Neen, het is een speciale uitgave geworden, die toch voor ons 
een ‘heemkundige’ of ‘geschiedkundige’ inslag heeft. Het is een momentopname ge-
worden van een belangrijke gebeurtenis – het vaccineren van mensen in onze streek 
– die op deze manier vastgelegd wordt.  

WOORD VOORAF
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Je zou het kunnen vergelijken met oorlogsfotografie: het zijn beelden uit moeilijke, 
soms verschrikkelijke tijden, die op het moment van het fotograferen bijna hard of 
pijnlijk zijn, maar die ons jaren later terug doen denken aan die erge periode in het 
menselijk bestaan. Zoiets is hier ook gebeurd: fotograaf Rudy Boon heeft voor altijd 
deze moeilijke tijd in ons leven vastgelegd en we zullen het ook niet meer kunnen 
vergeten. In zijn beelden wordt het hele stramien van inenten in beeld gebracht – een 
dag van ’s morgens tot ’s avonds – en worden meer dan honderd vrijwilligers voor 
de lens gezet, levensgroot en zonder masker! We zullen en kunnen ze op deze manier 
nooit meer vergeten. 
 
Dank aan al die mensen, want ze zorgden ervoor dat we binnenkort weer normaal 
kunnen leven. Maar ook dank aan al diegenen die aan dit boek hebben meegewerkt: 
fotograaf Rudy Boon, schrijver van verschillende stukjes Michel Doomst en lay-outer 
Johnny Van Bavegem. Zij hebben dit boek gemaakt tot wat het is: een neerslag van 
een hoopvolle ‘bezigheid’ in het jaar 1 na de pandemie op een plaats in Gooik, voor 
duizenden mensen in de buurt. Zonder hen geen ‘speciaal’ boek over corona, over 
het vaccinatiecentrum in De Koornmolen in Strijland-Gooik. 
 
En dit keer moesten we ons ook geen financiële zorgen maken, want dankzij de steun 
van al de betrokken gemeenten, werd het boek volledig gefinancierd. Meer dan onze 
dank daarvoor! 
 
Veel lees- en vooral veel kijkgenot met dit boek! 
 
Jean-Paul De Loecker  
Voorzitter van de Heemkundige Kring van Gooik 



5

Heel vaak zijn moeilijke momenten de beste lijm in relatievorming: in deze corona-
crisis zit eenzelfde vorm van samenhorigheid tussen 6 gemeenten in het hart van het 
Pajottenland. Blij dat we samen een antwoord hebben kunnen bieden aan een crisis 
en een pandemie die we nooit hadden verwacht. Een gemeentegrens mag daarbij geen 
obstakel zijn: in samenwerking met de eerstelijnszorgzone hebben we op de meest 
efficiënte wijze de eenmalige of dubbele prik aan onze inwoners kunnen aanbieden. 
 
Tof dat we daarbij bij de eerste vraag, telefoon of e-mail vanuit de zes partners on-
middellijk een positieve reactie kregen. Vooral de manier waarop we via een intern 
oproepcentrum een luisterend oor boden aan de vraag van de burgers was een mooi 
voorbeeld van intergemeentelijk samenwerken. 
 
De resultaten mogen gezien worden: onze vaccinatiegraad zorgt voor een enorm 
schild van veiligheid voor de meerderheid van de bevolking, de geboden service was 
top, de sfeer van collegialiteit enorm. 
 
Crisissen zijn er om goed te benutten: hopelijk houden we er een Pajots virus van 
samen-sterk aan over. Het  touw van de samenwerking heeft ons goed bijeen gehou-
den: we blijven in de toekomst aan dezelfde kant trekken… Laat dit boek er een blij-
vende getuigenis van zijn.. 
 
De gemeentebesturen van Bever, Herne, Galmaarden, Gooik, Lennik en Roosdaal. 

HET PAJOTSE VACCINATIEZEEL
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Bijzonder opgelucht las ik op myhealthviewer.be dat mijn vaccinatie was in-
gepland. In een korte tijdsspanne van enkele weken waren de 2 prikken voor-
zien en kreeg ik nu uitzicht op de bescherming waar ik stiekem al een tijdje 
op hoopte en naar verlangde. De periode ervoor bleef ik angstvallig thuis om 
elke mogelijke blootstelling en plots opduikende ziektesymptomen - en een 
ultiem uitstel - alsnog te vermijden. 
 
Op de bewuste dag vertrok ik in Kester ruim op tijd naar de Koornmolen in 
Strijland - je weet maar nooit dat er ter hoogte van ‘t Zwart Schaap een file 
zou zijn… 
Vóór mijn tijdslot sloot ik aan bij de rij en ik was een beetje angstig toen mijn 
temperatuur werd gemeten, want je moest eens… Doch ik slaagde in die test 
en met stijgende verbazing werd ik meerdere keren vriendelijk begroet en ver-
der geleid door de stappen die moesten gevolgd worden.  
Ik was buiten ruim vóór het tijdstip dat ik in mijn gedachten voor mogelijk 
had gehouden.  
 
Enkele weken nadien herhaalde dit proces zich en wel in een nog veel sneller 
tempo. Ik denk dat ik na de wachttijd (die ik stip in acht nam), buiten was op 
het tijdstip dat ik me in feite had moeten komen aanmelden.  
Ik bleef gespaard van ernstige medische nevenwerkingen maar voelde wel na-
dien een sociale plicht een dankwoord te richten aan onze burgemeester en dit 
voor de puike organisatie en vooral voor de vriendelijkheid en behulpzaamheid 
van alle medewerkers in het vaccinatiecentrum.  
 
Tot dan had ik in de twee kranten waar ik op geabonneerd ben, weinig positiefs 
gelezen over de hele vaccinatiecampagne. Men deed het voor alsof alles wat 
we fout konden doen, ook verkeerd hadden aangepakt. Het contrast met mijn 
persoonlijke beleving was immens.  
 
Naast het benadrukken van de fouten in het beleid gaven de kranten wel veel 
aandacht aan het feit dat de economie na de lock-downs veel sneller herpakt 
dan verwacht (het bruto nationaal product, weet je wel) en wijdden ze uitvoerig 
aandacht aan bedrijven die alsnog  super winsten realiseerden in deze moei-
lijke periode. Het deed me huiveren. Is men niet iets heel belangrijks aan het 
vergeten? Is er niet iets gebeurd door mensen die niet aan euro’s denken in al 

INLEIDING
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wat ze doen en die dit alles mogelijk hebben gemaakt. Dat de pers daar geen 
woorden, noch respect voor betoonde, vond ik triest. 
 
Het idee groeide dan ook iets (zij het symbolisch) terug te doen om alsnog de 
inspanningen van de vrijwilligers van de vaccinatiecentra de wel verdiende 
aandacht te schenken en ze zo te danken en te eren voor alle inspanningen en 
het enthousiasme en de vriendelijkheid waarmee ze deze taken hebben opge-
pakt.  
 
Als gepassioneerd fotograaf weet ik dat foto’s vereeuwigen en dat een een fo-
toboek (zelfs in onze digitale tijden) als blijvende tastbare herinnering een be-
langrijke rol heeft.  
 
Ik stelde aan Michel Doomst voor om beeldmateriaal te maken en er een boek 
mee samen te stellen dat als eerbetoon en als dank aan de vrijwilligers zou 
worden opgedragen.  
 
Mijn voorstel kreeg snel gehoor. Ik dank Michel en zijn naaste medewerkers 
van het kernteam voor de steun en het enthousiasme en vooral de mogelijkheid 
die me werd geboden om hier concreet werk van te kunnen maken en ook nog 
een heel bijzondere levenservaring op te doen. Ook dank ik graag Johnny Van 
Bavegem en Jean-Paul De Loecker van de Heemkundige Kring van Gooik 
voor hun bijzondere hulp bij het uitwerken en uitgeven van het boek. 
 
Ik had onze Nationale Feestdag uitgekozen om gedurende de volledige 3 shif-
ten van die dag  (9u30-12u30 – 14u30-17u30 – 18u-22u) sfeerbeelden te 
maken en een aanvang te nemen met het portretteren van de vrijwilligers. Ik 
had hiertoe trouwens een kleine studio in een ruimte binnen het centrum 
mogen inrichten. 
 
Als geprivilegieerde toeschouwer beleefde ik een uitzonderlijke 21 juli en kon 
ik in de praktijk beleven wat onze Vorst de dag voordien in zijn toespraak had 
benadrukt over zijn bewondering voor het werk van de vele vrijwilligers: 
“Onze kracht om op te veren door terug te gaan naar de essentie: onze men-
selijkheid”. 
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Zo kon ik al om 7u ‘s ochtends de drukte beleven die in het centrum heerst 
voor het treffen van alle voorbereidingen. Ik mocht achter de schermen mee-
kijken en was verrast door het professionalisme en de nauwgezetheid waarmee 
alles wordt uitgevoerd. Ik stond in bewondering bij het bord met de meer dan 
200 persoonlijke badges van vrijwilligers en medewerkers.  
 
Ik merkte op met welke omzichtigheid werd omgegaan met de vaccins en hoe 
nauwgezet de temperatuur van de vaccins werd bewaakt bij het overbrengen 
vanuit de geïmproviseerde apotheek in het centrum naar de ruimtes waar de 
vaccinatoren werkten.  
 
Ik hoorde in het call center hoe men poogde aan alle verzoeken tegemoet te 
komen en ik mocht aan het onthaal meeluisteren bij opmerkingen en vragen 
die gesteld werden. Telkens werden deze met geduld, een voorbeeldige vrien-
delijkheid en vooral een uiterste hulpvaardigheid geadresseerd. 
 
Ik had gevraagd de geportretteerden zonder masker te mogen fotograferen om 
zo allen - ook onderling - beter herkenbaar te kunnen afbeelden (in het centrum 
loopt iedereen steeds met een masker op). Ik vroeg ze recht in de lens te kijken 
en hierbij het enthousiasme en de vriendelijkheid te tonen die achter het ge-
zicht met het doekje verborgen was gebleven voor de gevaccineerden. In een 
korte quote vroeg ik ze hun indrukken weer te geven en wat hen bij zal blijven 
over hun periode in het vaccinatiecentrum. 
 
Het werd een bijzonder hartelijke en heel aangename beleving. 
 
Ik hoop met deze beelden toch een beetje respect en dank terug te geven aan 
alle vrijwilligers en medewerkers die zich solidair en enthousiast hebben in-
gezet om ervoor te zorgen dat wij allen terug een normaal sociaal leven kunnen 
leiden.  
 
Een dikke merci! 
 
Rudy Boon 
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Rudy Boon (Kester) - Fotograaf 
Ik bewonder de aanpak en de joviale inzet en hulpvaardigheid van alle medewerkers en  

ben uiterst dankbaar dat zij ons geholpen hebben het virus te bedwingen. 
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Rudy is Kesterling en gepassioneerd door fotografie.  
Hij gebruikt fotografische technieken om zijn impressies over onze wonder-
lijke wereld te capteren en met anderen te delen.  
Als fotograaf is Rudy vooral geboeid door de mens en zijn leefwereld, een 
thema dat hij graag in diepgaande sociale documentaires uitwerkt. 
 
Hij publiceerde de fotoboeken “Onwennig in de stilte” (wandelingen in Gooik 
tijdens de eerste lockdown), “In Bewondering” (Religieuze kunstwerken in 
de Parochiekerk van Kester) en “De Kesterweg” (reportage van 12 jaren over 
de historische processie die als dank werd opgezet omdat 3 dorpen van de pest 
gevrijwaard waren gebleven).  
 
Hij is actief lid van Picto Benelux, een vereniging die tot doel heeft de kennis 
inzake historische fototechnieken te bewaren en deze kennis uit te dragen aan 
anderen. In dit kader stelde hij de reeks “Op wandel met de Markiezin” tentoon 
naar aanleiding van Zin in Kunst te Gooik in 2019 (pinhole/Kallitypie – tech-
nieken in gebruik toen Marie Arconati-Visconti het kasteel van Gaasbeek ver-
bouwde naar zijn huidige vorm).  
www.rudyboon.com 

RUDY BOON - FOTOGRAAF
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