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WOORD VOORAF

In 2021 bestaat het ‘Genootschap van de Heilige Drievuldigheid’ of ‘De Gilde van het Paardenvolk’
van Kester 150 jaar. En zelfs in dit ‘overgangsjaar’ mocht dit niet zo maar doorgaan zonder een her-
denking, een feest. Dat gebeurt in het weekend van 23 en 24 oktober, met een offici€le viering en een
unieke fototentoonstelling in de lokalen van de Heideruiters op de Kesterheide. Het moment waarop
ook dit boek wordt voorgesteld. Een boek dat die geschiedenis van 150 jaar ‘Paardenvolk’ samenbrengt
in teksten en foto’s, waaraan heel wat mensen hebben gewerkt.

Dat dit boek er — in een recordtempo — is gekomen, is zeker de grote verdienste van initiatiefnemer
Marc Van Hoegaerden, ondertussen commandant van de Gilde geworden. Hij heeft door zijn blijvend
aandringen iedereen aangezet om het beste van zichzelf te geven om toch met een publicatie naar buiten
te kunnen komen. Wij van de Heemkundige Kring van Gooik zijn enthousiast op de kar gesprongen en
hebben ons uiterste best gedaan om dit werk tot een goed einde te brengen.

Maar zonder al die andere medewerk(st)ers van Kester, die allen betrokken zijn bij deze groep van de
Gilde, zou het ons ook niet gelukt zijn. Het hele bestuur heeft gelukkig altijd geloofd in een positief
eindresultaat, en dat kwam er! Er werden teksten binnengebracht, door verschillende schrijvers, over
al de aspecten van de geschiedenis van hun vereniging. Die namen kan je terugvinden in dit boek, ze
staan o.a. vermeld in de inhoudstafel. Daarnaast waren er de vele mensen die hun fotoschat naar boven
haalden en verschillende fotografen die foto’s aanbrachten. Op die manier krijg je als lezer uniek tekst-
en beeldmateriaal van vele jaren traditie met ruiters, paarden, de kleine en grote processie, voetvolk,
figuranten, kinderen, ... alles erop en eraan. Dank aan al die fijne medewerk(st)ers!

Dit alles mocht ik samenbrengen in één geheel, na vele kleine en grote bijeenkomsten, waarna dan
uiteindelijk de finale lay-out werd gemaakt door Johnny. Het resultaat is er voor jou, is er om gelezen
en bekeken te worden. Het verhaal van een bedetocht, die één keer per jaar zo veel mensen op de been
brengt. Een bedetocht die Kester op de Heilige Drievuldigheidszondag verandert in een feestelijk kleur-
rijk dorp. Dat verhaal is nu vastgelegd in het jubileumjaar 2021: 150 jaar ‘Gilde van het Paardenvolk’!

Jean-Paul De Loecker
Voorzitter van de Heemkundige Kring van Gooik
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In dit boek kan je het verhaal lezen van een heel speciale vereniging uit Kester. Het betreft ‘Het Genootschap van de
Heilige Drievuldigheid’, ook gekend als ‘Het Gilde van het Paardenvolk’. In 2021 viert deze groep zijn 150-jarig bestaan
en dat kon uiteraard niet zomaar voorbijgaan. Vorig jaar verscheen er al een boek over ‘De Heilige Drievuldigheidspro-
cessie’ (Rudy Boon) waarin een grote rol voor hen is vastgelegd, nu is er dus deze uitgave over de geschiedenis van de
Gilde vanaf 1871 tot heden.

In woord en beeld is geprobeerd om de speciale sfeer en tradities van het ‘Paardenvolk’vast te leggen. Zowel oude als
nieuwe foto'’s geven een beeld weer van die uitzonderlijke samenhang tussen mensen in de groep onderling, maar ook die
verbondenheid met hun paarden komt steeds weer aan bod. Een mooi geheel van de Kesterse gemeenschap vinden we
dan terug in de jaarlijkse processie, waar verschillende groepen samenwerken om er één uitzonderlijke dag van te maken:
dé kermisdag.

Ook al zijn er twee moeilijke jaren geweest (omwille van corona), toch blijkt uit alles dat deze mooie traditie van optochten
en processies zal blijven doorgaan. Zo is het al 150 jaar geweest en zo zal het hopelijk nog even lang mogen duren!
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